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Cantatedienst zondagochtend 25 september 10.00 uur, Amstelkerk, 

Ouderkerk a.d. Amstel 
 

In de eerste cantatedienst van dit seizoen klinkt de cantate  
‘Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken’ van Dietrich Buxtehude, 

een prachtige, feestelijke cantate voor koor en instrumenten.  
 

Na een instrumentale inleiding klinkt de begintekst 'Alles was ihr tut' door 
het koor. Prachtig retorisch getoonzet met eerst korte en later volledige 

zinnen, zodat je op het puntje van je stoel blijft zitten om te horen waar 
de muziek naar toe gaat en wat de tekst gaat zeggen. De tekst komt uit 

Kolossenzen 3, vers 17: 'En al wat gij doet met woord of werk, doet het 

alles in de naam van de Here Jezus, God de Vader dankende door Hem'.  
En dat dit 'danken' plezierig en vreugdevol is dat horen we. De 

koorstemmen buitelen als het ware over elkaar om die dank - in vrolijke 
loopjes - uit te zingen.  

 
We beginnen deze cantatedienst met psalm 121 in verschillende 

toonzettingen en teksten: Thomas Clark’s bewerking voor strijkers en 
koor, een gedicht van Lloyd Haft, een korte antifoon en vanzelfsprekend 

de vertrouwde en vitale Geneefse psalm. 
 

Het instrumentaal ensemble speelt niet alleen een belangrijke begeleidende 
rol, maar is ook solistisch te horen in een Sonate van William Boyce. 

 
Voorganger ds. Jos de Heer.  

M.m.v. Mirjam Vos, Madelien Verheij (viool),  

Mieke van Loon (cello), Peter van de Kamp (orgel) 
Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse 

 
Buxtehude in de Amstelkerk. 

Maar we hopen naast Buxtehude ook u te kunnen begroeten. 
Van harte welkom! 

 


